
‘Vertrouwen hebben in je
tegenliggers’
ROLSTOEL
Door Nick Bruls

Mensen met een beperking lieten gisteren in ’s
lands meest toegankelijke gemeente Stein de
medemens ervaren hoe het is om in een
rolstoel te zitten of om blind te zijn.

 - Dat ging net goed”, zegt de begeleider

tegen Nico Kostons, die met een geblindeerde

skibril op en een geleidestok in de hand de

verslaggever net weet te ontwijken. Als hij later

wel tegen het stoepbord botst dat reclame maakt

voor het aanstaande Kadofeest, gaat de bril af. „Je

ziet niks en moet vertrouwen hebben in degene

die meeloopt en in de tegenliggers die hopelijk

aan de kant gaan.” Bewustwording. Daar draait

het allemaal om deze middag in het overdekte

STEIN



winkelcentrum in Stein, uitgeroepen tot de meest

toegankelijke gemeente van het land. Een meisje

krijgt door Jack Hulleman van Onbeperkt 4 Life

ook een skibril opgezet, maar deze heeft

minuscule gaatjes. „Dit is wat mensen zien die

door bijvoorbeeld een herseninfarct kokervisie

hebben.” En tegen het meisje: „Zoek op deze

drukke Jan van Haasteren-puzzel maar eens het

nijlpaard met de tatoeage op de poot.” Het duurt

even voordat ze die gevonden heeft.

Geraniums

Hulleman, die door een aangeboren afwijking

niet kan rekenen en niet kan balanceren, wil

passanten laten zien wat zijn mogelijkheden zijn.

Aan onmogelijkheden wil hij niet eens denken.

„Wij zitten heus niet achter de geraniums”, zegt

hij. Else de Bont – sinds een ongeluk gebonden

aan rolstoel dan wel scootmobiel – wil vooral

positiviteit uitstralen. Laten zien dat zij meedoet

en -telt in de maatschappij, vooral aan kinderen,



bij wie de bewustwording vroeg in gang moet

worden gezet. Erover praten heeft haar eigen

verwerking ook bevorderd. Voor De Bont is de

dag geslaagd als ze het idee heeft dat de interesse

van de medemens gewekt is. Een handicap

ervaren zoals Kostons en het meisje doen, hoeft

niet eens. Dat alleen al naar haar verhaal

geluisterd wordt, is voor haar pure winst.

Jo Janssen heeft een rondje over de weekmarkt

gemaakt. In een rolstoel. „Wat kost dat veel

kracht en energie”, verzucht hij. „Probeer die

wielen maar eens te beheersen. Alsof je in een

auto met twee sturen zit.”

Smalle gangen

De Bont hoort het aan met een glimlach. Ze heeft

haar scootmobiel pal voor de winkel van een

grote drogisterijketen geparkeerd. „Als de

filiaalmanager nu eens even naar buiten zou

lopen, dan gebeurde er misschien eens iets aan

die smalle gangen en actieborden”, zegt ze. En ze



denkt echt niet alleen aan zichzelf. „Nee, kijk

maar eens naar buiten”, besluit ze, wijzend naar

de vele marktbezoekers met rollator,

kinderwagen en wandelstok.


